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Omdat Hij daar wóónt!
Arie van der Stoep

Wanneer we met heel ons hart God zoeken, Hem nog meer willen kennen en verlangen naar een

diepere relatie met Hem, en ook wanneer we zijn hulp zo nodig hebben, is één ding goed om te

weten: Hij is vlakbij ons! Veel dichterbij dan we denken!

David schrijft: U omgeeft mij van achteren en van voren en U legt uw hand op mij (1).  Dat is heel

dichtbij! Toch kan God nog dichterbij zijn. Aan het slot van die Psalm - 139 - bidt David: Doorgrond mij,

o God, en ken mijn hart, toets mij en ken mijn gedachten (1). Zo dichtbij ons kan niemand zijn. Alleen

God kan onze gedachten kennen. En dat doet Hij ook!

Psalm 44 zegt: Hij ... kent de geheimen van het hart (2), dat wat er in ons diepste innerlijk is. Moeten we

daarover ongerust zijn? Nee, integendeel!

Hij schiep ons ook als geest

Paulus schrijft vol vreugde: ... Christus leeft in mij! ... (3) Hoe onze toestand ook is, Jezus woont in ons.

Door het geloof in Hem. Dat is ons geheim. Ons geloof verbindt ons met Hem. En door geloof woont

Hij in ons.

Zo weet Hij wat er in ons hart is, de mooie en de moeilijke dingen. En ook ons verlangen om met Hem

één te zijn. Zoals Jezus één was en is met de Vader (4). Zij zijn één van geest, letterlijk. De Geest van de

Vader is de Geest van Jezus. Dit werd zichtbaar bij zijn doop in de Jordaan, toen de Heilige Geest in de

gedaante van een duif op Hem neerdaalde.

Ook ons wil Jezus dopen in de Heilige Geest (5). Om ons één-zijn met Hem te bekrachtigen, zodat we

nog meer één met Hem zijn (6). Dit heeft Hij zelf mogelijk gemaakt! Hij schiep ons namelijk niet alleen

als lichaam en ziel, maar ook als geest (7).

Hemelse vreugde ervaren

Door ons nu te vervullen met zíjn Geest, kan Hij met onze geest communiceren. Ons bijvoorbeeld laten

merken welke weg Hij met ons wil gaan. Of ons bemoedigen.

Ook waarschuwt Hij ons, als we op een verkeerde weg zijn of verkeerde gedachten of verlangens

koesteren, die tegengesteld zijn aan zijn aanwezigheid in ons. Dan ervaren we de scheiding die deze

dingen brengen tussen Hem en ons. Dit helpt ons, om op onze schreden terug te keren.

Zo kunnen we heel persoonlijk ervaren hoe dichtbij God is. Ja, wanneer we zijn weg gaan, zullen we

zelfs in ons hart de hemelse vreugde ervaren die God daarover heeft (8). Dat komt, omdat Hij daar

wóónt!

Uit de Bijbel:

(1) Psalm 139:5, 23.

U omgeeft mij van achteren en van voren en U legt uw hand op mij.

Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart, toets mij en ken mijn gedachten.



(2) Psalm 44:22b.

... Hij ... kent de geheimen van het hart.

(3) Galaten 2:20.

... Christus leeft in mij.

(4) Johannes 10:30.

Ik en de Vader zijn één.

(5) Marcus 1:8.

... Hij zal jullie dopen met de heilige Geest.

(6) Johannes 17:22-23.

... opdat zij één zijn, gelijk Wij één zijn: Ik in hen en U in Mij, ...

(7) Genesis 2:7.

- toen formeerde de HEER God de mens van stof uit de aardbodem en blies de levensadem in zijn neus; ...

(8) Psalm 16:11.

U maakt mij het pad van het leven bekend; overvloed van vreugde is bij uw aangezicht, ...
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